
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

26 januari 2025  Voorganger: Ds. G. van Vliet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Week van Gebed 2025 – Ja, Heer, ik geloof! - 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 601:1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

 

 



Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Lied: 274:1 Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: 274:2 Ontferm U God, kyrie eleïson 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Leefregel: Kol. 3:9b-17 

 

Lied: 274:3 Wij zingen samen van uw gloria 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 



DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Deut. 6:4-9 

 

Lied: Ps. 150:1 en 2 (DNP) Prijs Hem 

 

1. Prijs Hem om zijn oppermacht, 

om zijn daden, om zijn pracht. 

Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 

Laten hoorn en harp en lier, 

tamboerijn en dansplezier 

Hem uitbundig hulde geven. 

 

2. Prijs God, roep zijn glorie uit 

bij de snaren, bij de fluit. 

Prijs Hem, geef Hem eer en dank 

met de schelle bekkenklank. 

Prijs Hem, sla op de cimbalen. 

Laat het klinken, altijd weer: 

‘Halleluja’ voor de HEER. 

Prijs Hem wie kan ademhalen! 

 

Schriftlezing: Joh. 11:17-27 

 

Lied: 345:1 en 2 Gij hebt uw woord gegeven 

 

Gij hebt uw woord gegeven 

nog voor ik U iets vroeg, 

dat is voor heel mijn leven, 

ja voor de dood genoeg. 

Uw woord is daad, o Vader, 

werd brood in de woestijn, 

werd mens en is mij nader 

dan wie mijn naasten zijn. 

 

 



Nu ik U heb gegeven 

mijn woord op deze dag, 

geef dat met heel mijn leven 

ik daarvoor instaan mag, 

dat ik het in mijn daden 

waarmaak aan iedereen. 

Maak zichtbaar uw genade 

door mij en om mij heen. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Opw. 176   Samen in de naam van Jezus   

 

1. Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot Zijn eer 

 

2. Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

'T werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

3. Prijs de Heer, de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator 

Mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 



'T is Uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

Maker van hemel en aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

 

Wij geloven in één Heer Jezus Christus,  

de eniggeboren Zoon van God, 

uit de Vader geboren voor alle eeuwen, 

licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, 

geboren, niet gemaakt, 

één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn; 

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, 

en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, 

en is mens geworden; 

die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is 

en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften; 

is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden; 

en zijn rijk zal geen einde hebben. 

 

Wij geloven in de Heilige Geest, 

die Heer is en levend maakt, 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon, 

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten; 

 

Wij geloven één, heilige, katholieke en apostolische kerk; 

wij belijden één doop tot vergeving van zonden; 

wij verwachten de opstanding der doden 

en het leven in de wereld die komt. 

Amen. 



Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte:  1. Diaconie,  

2. Pastoraat en Eredienst  

 

Slotlied: ZW 55 Geroepen om te komen 

 

Geroepen om te komen / geroepen om te zijn. 

Een vast besluit genomen, / begin van een refrein. 

Dat is voor ons de grond: / belangeloos te geven 

in een meervoudig leven / liefde met hart en mond. 

 

Geroepen om te helen, / geroepen om te zien. 

Het heilig spel te spelen / te zegenen misschien? 

Dit is een hartenwens: / om samen bij te dragen 

opdat de Dag zal dagen / zegen voor ieder mens. 

 

Geroepen om te delen, / geroepen om te zijn 

met weinigen of velen, / in vrolijkheid of pijn. 

Dit is ons vergezicht: / om aan elkaar te groeien 

in de woestijn te bloeien / te leven in het licht. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Zegen 

  

Orgelspel. 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

- Mw. H. Lanjouw – Ensink, Valkeniersweg, is poliklinisch 

geopereerd in het UMCG. 

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, heeft van de week nog een ingreep 

ondergaan, maar is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Voor ieder die tegen de moeite van het leven oploopt, voor hen die 

ziek zijn, voor hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde, 

voor hen en voor elkaar bidden wij: 

 

Heer, breek door in ons bestaan. 

Verwarm ons met uw liefde. 

Steun ons met uw kracht. 

Laat uw aanwezigheid ons verlichten. 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur open inloop in de 

consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of 

wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de 

groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. de Vries – Gankema, Kennedystraat 

 

Diaconiecollecte 2 februari: Werelddiaconaat Gaza 

Het nieuws waar we 15 maanden op hebben gewacht, is er dan 

eindelijk: een wapenstilstand tussen Israël en Gaza. Na maanden van 

intens verdriet en onbeschrijflijk leed gloort er eindelijk weer hoop. De 

inwoners van Gaza en Israël – ja, mensen overal ter wereld – halen 

opgelucht adem. Maar de weg naar herstel is nog lang. Dit is hét 

moment om weer in actie te komen. Met haar noodhulpprogramma 

biedt Kerk in Actie hulp waar dat het meest nodig is, zoals in Gaza. De 

mediabeelden spreken boekdelen: er is dringend behoefte aan 

medische hulp, talloze huizen moeten worden gerepareerd en mensen 



willen weer aan het werk om voor zichzelf te kunnen zorgen. Kerk in 

Actie helpt families hiermee – alles in samenwerking met het 

internationale hulpnetwerk ACT Alliance. Maar we kunnen dit niet 

alleen. Help mee! Geef vandaag nog voor het noodhulpprogramma van 

Kerk in Actie. Elk bedrag telt. Samen geven we mensen in nood hoop 

op een toekomst. Je kunt je gift ook overmaken via rekeningnummer 

NL69RBRB0851567320 o.v.v Noodhulp Gaza.       De Diaconie 

 

30 Jarig Jubileum Cantorij Zuiderkerk 1995-2025. 

De Cantorij van de Zuiderkerk geeft op zaterdag 1 februari een concert 

t.g.v. hun 30 jarig jubileum. Dit concert zal worden gehouden in de 

Zuiderkerk, Vaart Z.Z. 86 in Nieuw-Amsterdam. 

Hieraan zullen meewerken: Judith Sportel sopraan, Roy Pruisscher 

bas/bariton, Martine Stulp viool, Henk Kuik altsaxofoon en Jan 

Lenselink piano. De algehele leiding is in handen van Willy Misker. 

Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 10,00 (incl. consumptie). Kaarten 

verkrijgbaar aan de kerk of via Jannie Meijerink, tel. 06-11247731 

jannie.meijerink@home.nl. 

Ook zal er op zondagochtend 2 februari om 10.00 uur een viering zijn 

in de Zuiderkerk voor de gemeente en andere belangstellenden. Ook 

dan zingt de Cantorij met Jan Lenselink op piano en Roy Pruisscher op 

orgel. Allemaal van harte welkom! 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 29 januari zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 

en Lucie Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 2 februari.  

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 


